Ed de Goeij - interview in gids Pupillenkamp 1995 door Nico in ‘t Hout
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ED DE GOELJ IS OLYMPIA NOG NIET VERGETEN

"Met Ed"

"Hé", hallo, hoe gaat het met Olympia ?"

"Een interviewtje ? Ja, natuurlijk. Zeg het
maar ...."

Ja, jullie zien het, Ed de Goeij - aanvoerder
van Feyenoord en al 27 maal keeper van het
Nederlands elftal - is Olympia nog niet
vergeten. Per slot van rekening heeft Ed dan
00k 9 jaar bij Olympia gespeeld !

Ed begon al toen hij nog maar 7 jaar oud was
en (stiekem) al bij de E'jes mee kon doen. Hij
kan alleen maar terugkijken op een hele leuke
tijd in de jeugd, waarbij hij ook steeds speelde
in een heel goed team. Op één jaar na werd
zijn elftal steeds kampioen !

Toen Ed in D 1 speelde werd het team met o.a.
de veel scorende spits Bert van Niekerk niet
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alleen ongeslagen kampioen, maar werd zelfs
een nederlaagserie tegen de sterkste ploegen
van Feyenoord, Sparta, ADO en Excelsior
ongeslagen gewonnen !

Ook kijkt Ed nog met heel veel genoegen terug
op een aantal pupillenkampen in Zeist en in
Maarsbergen. Hij vindt die kampen heel
belangrijk om de jeugd bezig te houden en ook
wat zelfstandigheid aan te leren.

Daarnaast heeft hij als jeugdspeler diverse
reizen naar Engeland meegemaakt (naar
Gloucester), ook heel belangrijk voor de
zelfstandigheid want je sliep altijd bij
pleegouders.

In zijn juniortijd maakte hij al een jaar kennis
met Pim Doesburg, die toen C 1 trainde. Zijn
laatste seizoen bij Olympia, toen Ed nog
B-speler was, speelde hij al met A-regionaal.
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Hij ging toen enkele proefirainingen volgen
bij Sparta en als eerstejaars A-junior ging hij
dan ook bij die Rotterdamse ploeg spelen.

Hij heeft overigens maar een jaar in Sparta A
1 gespeeld, want het jaar daarna werd hij al
overgeplaatst naar het C-team.

Na twee jaar reservekeeper achter eerste
doelman Bas van Noordwijk was het dan
eindelijk zo ver en maakte Ed zijn debuut in
Sparta 1. En keeperstrainer bij Sparta was .....
Pim Doesburg !

S

Pim Doesburg contra Ed de Goeij

Uiteindelijk  kwam de overgang naar
Feyenoord tot stand met onmiddellijk als
hoogtepunt een sterk debuut tijdens het
AD-tournooi, waar een bijna-uitverkocht
stadion meteen zijn voorganger Joop Hiele
vergat.

Inmiddels heeft Ed alweer vele hoogtepunten
bij Feyenoord meegemaakt, zoals alweer vele
Europa Cupwedstrijden. De trip naar Albanié
zal hij ook niet snel vergeten, zoveel armoede
er daar in dat land bestond.

En het "sprookje” hield maar niet op. Nadat
Stanley Menzo onzeker keepte in  het
Nederlands elftal als opvolger van Hans van
Breukelen, kreeg Ed de kans en heeft hij
meteen goed gegrepen |

Leuk detail is dat hij zowel bij Feyenoord als
bij het Nederlands elftal weer te maken kreeg
met ..... Pim Doesburg als keeperstrainer.

En inmiddels heeft Ed al weer 27 wedstrijden
in het Nederlands elftal opzitten met als
absoluut hoogtepunt het Wereldkampioen-
schap afgelopen zomer in de Verenigde Staten.

OLYMPIA

Als we hem vragen naar wat minder prettige
ervaringen in zijn voetballoopbaan, kan hij
nog geen enkel gebeuren herinneren. Maar, zo
vroegen we Ed dan ook, hoe kan je ooit
betaald voetballer worden ?

"Het belangrijkste is," aldus Ed, " dat je veel
talent in huis moet hebben. Daarnaast moet je
ook echt de wil hebben om iets te bereiken en
daarnaast heb je ook een portie geluk nodig."

We wensen Ed voor de komende jaren nog
veel geluk en succes toe. Ed op zijn beurt wil
Olympia de komende jaren veel succes
toewensen.

Of Ed de Goeij 17 of 18 juni aanwezig zal zijn
bij het voetbalkamp zal wel erg moeilijk
worden, want het valt precies midden in zijn
vakantie. Hij hoopt in ieder geval dat jullie
een heel plezierig weekeinde meemaken !

Ed geconcentreerd
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