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Frank	   Vervoort.	   Een	   interview	   met	   een	   van	   de	   trouwste	   Olympia	  
supporters.	   Een	   Olympiaan,	   drager	   van	   de	   60	   jaar	   speld,	   erelid.	   In	  
coronatijd,	  op	  1	  december	  2020,	  spreken	  we	  af	  voor	  een	  interview.	  	  
	  
Als	   bijna	   12-‐jarige	  meldt	   Frank	  Vervoort	   zich	   seizoen	  1958/1959	   aan	  bij	   onze	  
vereniging.	   Vader	   Vervoort	  was	   al	   lid	   en	   het	   gezin	  woonde	   op	   een	   steenworp	  
afstand	   van	   Olympia.	   Na	   goedkeuring	   door	   de	   ballotagecommissie,	   secretaris	  
Hans	  Oskam,	  die	  tevens	  zijn	  eerste	  trainer	  werd,	  nam	  het	  gesprek	  af,	  	  werd	  Frank	  
op	  1	  augustus	  1958	  lid.	  	  
	  
In	  die	  tijd	  kleedde	  je	  je	  om	  in	  een	  ruimte	  onder	  de	  tribune.	  Vochtige	  ruimtes	  met	  
wasbakken.	   Om	   te	   kunnen	   douchen	  moest	   je	   eerst	   een	  muntje	   kopen.	   De	   ene	  
kant	  was	  voor	  Olympianen.	  De	  andere	  voor	  tegenstanders.	  	  
	  
Kampen	  
Er	   waren	   al	   kampen,	   georganiseerd	   door	   de	   KNVB.	   Van	   maandag	   tot	   en	   met	  
zaterdag	  naar	  Hoek	  van	  Holland.	  Slapen	  op	  een	  kussen	  gevuld	  met	  stro.	  “Het	  eten	  
was	   altijd	   dramatisch.	   Vak	   voor	   het	   avondeten	   ging	   iedereen	   altijd	   kroketten	  
halen	  in	  de	  kantine.	  Ik	  ben	  naar	  heel	  veel	  kampen	  geweest,	  als	  deelnemer	  en	  vele	  
jaren,	  net	  geen	  25	  keer,	  als	  begeleider.”	  
	  
Als	   15-‐jarige	   in	   1962	   gaat	   Frank	   op	   reis	   met	   Olympia	   naar	   Denemarken.	   Een	  
internationale	  uitwisseling.	  “Slapen	  deed	  je	  bij	  mensen	  thuis.	  Ik	  weet	  ’t	  nog	  goed,	  
een	   heel	   klein	   dorpje	   met	   twee	   straten.	   Op	   de	   kruising	   lag	   in	   de	   hoek	   het	  
voetbalveld.	   We	   spraken	   Engels	   met	   elkaar.	   Hadden	   leuke	   uitstapjes	   en	  
natuurlijk	  werd	  er	  ook	  gevoetbald!”	  
	  
Voetbal	  
“Mijn	  eerste	  wedstrijd	  speelde	  ik	  met	  C6.	  Vergeet	  het	  nooit	  15-‐0	  verloren.	  Ik	  was	  
geen	   voetbaltalent.	   Maar	   was	   wel	   snel	   door	   atletiek	   en	   werd	   daarom	   voorin	  
opgesteld.	  De	  ‘0’	  zegt	  genoeg.”	  	  
	  
Atletiek	  /	  vrijwilliger	  
Olympia	  had	  destijds	  een	  actieve	  atletiektak.	  Anderhalf	  uur	  per	  week,	  op	  zondag,	  
trainde	  Martin	  Mallon	   zijn	   pupillen.	   Er	  was	   toen	   nog	   veel	   loopruimte	   rond	   de	  
velden.	  Bij	  het	  hoogspringen	  landde	  Frank	  als	  14-‐jarige	  verkeerd	  en	  blesseerde	  
zijn	  knie.	  “Nu	  zou	  je	  opereren,	  het	  vocht	  eruit	  halen,	  maar	  toen	  kreeg	  je	  een	  jaar	  
rust	  voorgeschreven.	  Het	  was	  gelijk	  het	  einde	  van	  mijn	  activiteiten	  als	  voetballer.	  
Atletiek	  ging	  nog	  wel,	  maar	  ik	  was	  wel	  trager.”	  Een	  weetje:	  Frank	  zijn	  vader	  was	  
een	  bekende	  atleet	  en	  is	  Nederlands	  B-‐kampioen	  hink-‐stap-‐sprong	  geweest.	  
	  
Het	  was	  ook	  het	  begin	  van	  Franks	   inzet	  als	  vrijwilliger,	  zo	   jong	  als	  hij	  nog	  was.	  
Voor	  zijn	  jarenlange	  buitengewone	  prestaties	  als	  vrijwilliger	  zal	  Frank	  vele	  jaren	  
later	  tot	  erelid	  van	  Olympia	  worden	  benoemd.	  Frank:	  ”Ik	  was	  altijd	  het	  weekend	  
op	  het	  veld.	  Zo	  ben	  ik	  als	  vrijwilliger	  begonnen.”	  
	  
Een	  mooie	  herinnering:	   “De	  wedstrijd	  Olympia-‐Alphen	   in	  1966	  voor	  promotie.	  
Maar	  liefst	  7000	  man	  publiek.	  Helaas,	  we	  verloren	  met	  3-‐4.	  De	  dag	  daarna	  moest	  
ik	  in	  militaire	  dienst.”	  Frank	  werd	  2	  maanden	  gestationeerd	  op	  Ossendrecht	  bij	  
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de	  landmacht.	  “Met	  een	  man	  of	  20	  of	  zo	  op	  de	  kamer.	  Gelijk	  met	  Kor	  Perdijk.	  Die	  
heeft	  het	   afgemaakt.	   Ik	  werd	  na	  2	  maanden	  naar	  huis	   gestuurd.	  Een	   te	   slechte	  
knie.	  Anderen	  waren	  te	  lang	  en	  keerden	  ook	  vervroegd	  huiswaarts.”	  
	  
Atletiekcommissie	  
In	   de	   zomer	   van	   1966	   wordt	   Frank	   actief	   in	   de	   atletiekcommissie.	   Zo’n	   100	  
atleten.	  De	  pupillen	  kregen	  ook	  wekelijks	  20	  minuten	   looptraining.	  Er	  was	  een	  
geasfalteerde	  kogelstootring	  voor	  de	   tribune.	  De	  hoog-‐spring-‐bak	  was	   langs	  de	  
Breevaart,	   daar	   waar	   het	   scorebord	   nu	   staat.	   Verspringen	   deden	   we	   bij	   de	  
tribune.	   En	   op	   het	   tussenveld	   was	   een	   discuswerpring.	   Gouda	   had	   toen	   drie	  
atletiekverenigingen.	   Naast	   Olympia	   ook	   bij	   SV	   Gouda	   en	   Vires,	   de	  
handbalvereniging.	  
	  
“In	  1963	  werden	  we	  Gouds	  kampioen	  op	  de	  4x100	  meter	  in	  45,3.	  Olympia	  werd	  
toen	  ook	  kampioen	  van	  Zuid	  Holland	  in	  43,8.	  Bob	  Gilyamse,	  Frank	  van	  de	  Heuvel,	  
Harry	   Schouten	   en	   onze	   toen	   snelste	   man	   Cees	   Wiezer.	   De	   jury	   was	   zo	  
verbouwereerd	  dat	  Olympia	  won,	  dat	  ze	  vergeten	  zijn	  om	  de	  andere	  plaatsen	  te	  
noteren	  bij	  die	  wedstrijd.	  Er	  zaten	  dan	  ook	  2	  Olympianen	  in	  de	  jury.	  	  ”	  “Een	  loper	  
bij	  de	  directe	  tegenstander	  	  Vlug	  en	  Lenig	  uit	  Den	  Haag,	  liep	  later	  nog	  mee	  in	  de	  
estafetteploeg	  voor	  de	  Olympische	  Spelen	  in	  Tokio.”	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Imke	  Lenos	  op	  veld	  “Noord”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
“We	  hadden	   een	  heel	   goede	   kogelstoter	   en	  discuswerper:	   Imke	  Lenos.	  Hij	  was	  
ook	   keeper	   bij	   A2.	   Wij	   organiseerden	   de	   Goudse	   kampioenschappen.	   Imke	  
speelde	  met	  zijn	  team	  aan	  de	  Bodegraafsestraatweg.	  Het	  atletiekveld	  lag	  toen	  op	  
veld	  Noord,	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  weg.	  In	  de	  rust	  van	  de	  wedstrijd	  is	  hij	  op	  
z’n	   fiets	   gesprongen	   en	   razendsnel	   naar	   de	   atletiekbaan	   gereden	   en	   kampioen	  
geworden.”	  
	  
“De	   combinatie	   van	   discuswerpen	   en	   voetballen	   op	   hetzelfde	  moment	  was	   op	  
onze	   accommodatie	  met	   het	   groeiende	   aantal	   voetbalteams	  niet	  meer	   te	   doen.	  
De	   voorzitter,	   Chris	   Karelse,	   is	   toen	   gaan	   praten	   met	   sportclub	   Reeuwijk.	   De	  
atletiektak	   is	   daar	   toen	   heen	   gegaan.	   Leden	   betaalden	   voor	   de	   helft	   de	  
contributie	   aan	  Reeuwijk	   en	   de	   helft	   aan	  Olympia.	   Aan	   twee	   sporten	  meedoen	  
was	  toen	  heel	  gewoon.”	  
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Pupillencommissie	  
“Ik	  werkte	  bij	  de	  Goudse	  Verzekeringen.	  Arie	  Swets	  (vader	  van	  Olympiaan	  Martin	  Swets),	  was	  
mijn	   chef.	   Via	   hem	   ben	   ik	   actief	   geworden	   bij	   de	   pupillencommissie.	   Dat	  
betekende	  iedere	  week	  heel	  veel	  kaartjes	  schrijven.	  Kaartjes	  met	  de	  vertrektijd,	  
naam	  tegenstander,	  het	  elftal	  van	  die	  dag.	   	  Ook	   floot	   ik	  veel	  wedstrijden.	  Soms	  
wel	  vier	  in	  een	  weekend,	  2	  op	  zaterdagochtend,	  een	  in	  de	  middag	  bij	  de	  junioren.	  
Op	  zondag	  bij	  de	  senioren.	  “	  
	  
“De	  E-‐jeugd	  (=	  nu	  O10/O11)	  speelde	  in	  drie	  groepen.	  In	  Gouda.	  We	  hadden	  bij	  Olympia	  
10	  teams,	  dus	  drie	  of	  vier	  speelden	  in	  dezelfde	  poule.	  Wekelijks	  verdeelden	  we	  
de	   taken	   bij	   de	   commissie:	   limonade	   regelen,	   ontvangst,	   begeleiding/	  
ondersteuning	  teams.”	  	  
	  
Samen	  met	  vriend	  voor	  het	  leven	  Hans	  Man	  in	  ’t	  Veld	  is	  Frank	  bij	  Olympia	  gestart	  
met	   keeperstraining	   aan	   de	   pupillen	   geven.	   “Uit	   noodzaak	  want	  we	   hadden	   te	  
weinig	  keepers.	  Olympia	  was	  een	  echte	  voorloper	  hierin,	  want	  van	  Frans	  Hoek	  
had	  toen	  nog	  niemand	  gehoord.	  Hans	  van	  Tilbeurgh	  hebben	  we	  toen	  overgehaald	  
om	  te	  gaan	  keepen.	  Later	  keeper	  van	  het	  eerste	  geworden.”	  
	  	  
“De	   pupillencommissie	   en	   juniorencommissie	   waren	   toentertijd	   volledig	  
gescheiden.	  Er	  was	  geen	  onderling	  contact.	  Bas	  Mol	  senior	  was	  toen	  secretaris	  bij	  
de	   juniorencommissie.	   In	   de	   ochtend	   tussen	   8.30	   en	   12.30	   uur	   speelden	   de	  
pupillen.	  De	  junioren	  na	  13.00	  uur.	  Er	  waren	  nauwelijks	  zaterdagclubs,	  dus	  dat	  
schema	  kon	  iedereen	  aanhouden.”	  	  
	  

	  
	  
Pupillenkamp	  
In	  1969	  gaat	  Frank	  voor	  de	  eerste	  keer	  mee	  als	  begeleider	  bij	  het	  pupillenkamp.	  
In	  Maarsbergen.	  “De	  tenten	  stonden	  op	  een	  grote	  open	  ruimte.	  We	  gebruikten	  de	  
sportvelden	  van	  een	  school.”	   “In	  die	   tijd	  heb	   ik	  ook	  contact	  gelegd	  met	  DCS	  uit	  
Zevenaar.	  Vijftien	  jaar	  bezochten	  we	  elkaars	  toernooien	  met	  D1	  en	  D2	  (=	  nu	  O12/O13).	  
Dat	  deden	  we	  met	  een	  bus.	  Voor	  100	  gulden.	  Japie	  ging	  altijd	  mee.	  Met	  de	  leiders	  
hebben	  we	  een	  keer	  een	  zaaltje	  gehuurd.	  Philip	  Cocu	  was	  destijds	  speler	  van	  DCS	  
D1.”	  
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Supportersvereniging	  Olympia	   	   in	  
Dagblad	   van	   de	   Rijn	   en	   Gouwe	  
april	  1971	  v.l.n.r.	  Frank	  Vervoort,	  
Henny	   Haverkamp	   en	   Jaap	  
Verveer	   (werd	   Japie	   genoemd,	  
was	  jarenlang	  terreinknecht)	  
	  
	  
	  
	  
	  

Juniorencommissie	  
“Toen	   kwam	   er	   een	   nieuwe	   pupillencommissie.	   Onze	   toernooien	   werden	   een	  
halve	  dag	  in	  plaats	  van	  hele.	  Een	  militair	  nam	  de	  leiding	  over.	  We	  noemden	  ze	  ‘de	  
junta’.	  Hadden	  de	  leden	  eerst	  vooral	  als	  gemeenschappelijke	  deler	  werkgever	  De	  
Goudse,	   toen	  werden	   het	   vooral	   leden	  met	   een	  militaire	   achtergrond.”	   Op	   dat	  
moment	  maakt	  Frank	  de	  overstap	  naar	  de	  juniorencommissie.	  	  
Hij	   kwam	  weer	   terug	   bij	   de	   pupillen	   als	   leider	   van	   E1.	   Een	   team	  met	   o.a.	   Ton	  
Molenaar,	  Geert	  Grootendorst	  en	  Mark	  Noorlander.	  	  

	  
	  
	  
Toernooi	  in	  2003	  vernoemd	  naar	  oud	  voorzitter	  Kor	  Perdijk.	  	  
	  
Grote	   clubs	   zoals	   Feyenoord,	   Elinkwijk,	   NAC,	   en	   Sparta,	   die	   1e	   of	   2e	  
divisie	   landelijk	   speelden,	   deden	  mee.	   Olympia	   B1	   speelde	   toen	   in	   de	  
hoofdklasse.	  	  	  
	  
Frank	   was	   lid	   van	   de	   toernooicommissie	   o.l.v.	   Maarten	   ter	   Meulen.	  
Detail:	   niet	   alleen	   de	   beste	   prestaties	  werend	   beloond,	  maar	   ook	   het	  
meest	  sportieve	  elftal.	  	  
	  
	  

	  
Engeland	  reizen	  
In	  de	  tachtiger	  jaren	  ging	  Olympia	  met	  de	  jeugd	  naar	  Engeland.	  Van	  de	  gemeente	  
Gouda	  kreeg	  je	  subsidie	  als	  je	  naar	  de	  zusterstad	  Gloucester	  ging.	  De	  keus	  lag	  dus	  
voor	  de	  hand.	  Erelid	  Leen	  den	  Braber	  (†)	  regelde	  de	  kampen	  tot	  in	  de	  puntjes.	  	  
“Vier	  jaar	  lang	  ben	  ik	  mee	  geweest	  met	  twee	  groepen	  van	  30	  man,	  vier	  elftallen.	  
Met	  de	  bus,	  de	   chauffeur	  ging	  een	  week	  mee.	  We	  gingen	  met	  de	  boot	  over	  het	  
kanaal.	  Wij	  gingen	  met	  Pasen	  naar	  hen	  toe,	  zij	  kwamen	  in	  augustus	  bij	  ons.”	  
	  
“Ik	   was	   reisleider	   van	   de	   tweede	   groep,	   niet	   selectie	   spelers.	   Voor	   elkaar	  
gekregen	   om	   twee	   keer	   de	   boot	   te	   missen!	   De	   eerste	   keer	   zaten	   we	   in	   de	  
verkeerde	   bus.	   De	   bus	   zat	   vol	   met	   cadeautjes,	   die	   Leen	   voor	   de	   selectie	   had	  
verstopt.	   We	   konden	   niet	   stoppen	   om	   te	   plassen,	   want	   de	   deur	   zat	   aan	   de	  
verkeerde	  kant	  van	  de	  weg.	  En	  de	  chauffeur	  was	  vergeten	  te	  tanken.	  Zo	  misten	  
we	  de	  boot.	  We	  kwamen	  pas	  om	  half	  vijf	  ’s	  ochtends	  in	  Gouda	  aan.”	  
	  
“De	   tweede	   keer	   hadden	   we	   ‘Henk’	   als	   chauffeur.	   Rijden	   we	   over	   zo’n	   Engels	  
laantje,	   smal	  met	   aan	   beide	   kanten	   bomen	   langs	   de	  weg.	   Hup,	   spiegel	   er	   af	   …	  
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Vertraging.	  Om	  het	  goed	  naar	  ons	  te	  maken	  een	  extra	  sightseeing	  de	  laatste	  dag.	  
Londen	  was	  maar	  68	  mijl.	  Maar	  we	  vertrokken	  te	  laat	  uit	  Londen	  en	  misten	  weer	  
de	  boot.”	  
	  
“Oh,	  de	  tranen	  schieten	  weer	  in	  mijn	  ogen	  als	  ik	  daar	  aan	  denk.	  De	  voorzitter	  van	  
de	  voetbalclub	  was	  eigenaar	  van	  een	  pretpark.	  Natuurlijk	  een	  mooi	  uitje.	  Komen	  
we	  ’s	  avonds	  om	  een	  uur	  of	  negen	  aan.	  De	  Engelsen	  hebben	  strikte	  tijden:	  10.30	  
PM	  zaal	  dicht.	  Dus	  ik	  gelijk	  naar	  boven.	  Bestel	  al	  vast	  7	  pinten	  voor	  ons.	  Kijkt	  er	  
zo’n	  echte	  Engelsman,	  eentje	  met	  een	  paraplu,	  lang	  en	  mager	  met	  zo’n	  sikje	  bij	  de	  
deur	  naar	  mij.	  “I’m	  very	  thirsty	  sir”	  zei	  ik.	  Toen	  kwamen	  de	  anderen.”	  

	  
Links:	  o.a.	  Robin	  van	  der	  Hulst,	  Peter	  Boele,	  Edwin	  vd	  Wiel,	  	  Wladimir	  Sirre	  en	  Ton	  Molenaar.	  
Rechts:	  O.a.	  Frank	  Vervoort	  en	  Mano	  van	  der	  Camp	  bij	  	  3-‐daags	  toernooi	  voor	  A1	  bij	  Club	  de	  Paris.	  

	  
Naar	  
Oostenrijk	  
met	  uiterst	  
links	  Frank.	  	  	  
	  
Andere	  foto	  
in	  Engeland	  
met	  o.a.	  Paul	  
Deelen	  en	  
Harry	  van	  
der	  Laan.	  

	  
Uit	  het	  archief	  van	  Frank	  in	  de	  100	  jaar	  jubileumkrant	  (1986)	  
In	   1981	   kreeg	   Olympia	   een	   full	   time	   jeugdtrainer	   met	   steun	   van	   het	   ministerie	  
C.R.M.:	   Arno	   Pijpers.	   Samen	   met	   een	   commissie	   schreef	   hij	   een	   jeugdplan	   voor	  
optimale	  ontplooiing	  van	  de	   jeugd.	  Voetbal	  moest	  mogelijk	  zijn	  als	  prestatiesport	  
en	  als	  recreatiesport.	  Met	  een	  kader	  en	  organisatie	  om	  dat	  te	  begeleiden.	  Vanaf	  de	  
D-‐groepen	   kwam	   een	   uitgebreid	   technisch	   trainingsplan.	   ‘Door	   training	   en	  
begeleiding	  kunnen	  de	  voetbaltechnische	  kwaliteiten	  van	  groep	  en	  individu	  worden	  
verbeterd,	  maar	  dient	   ook	   een	   correct	   en	   sportief	   gedrag	   zowel	   in	  als	   buiten	  het	  
veld	  te	  worden	  aangeleerd.’	  Ideale	  doel:	  met	  eigen	  jeugdspelers	  in	  het	  eerste	  elftal	  
spelen	   en	   zodoende	  als	   club	   een	  hechte	   gemeenschap	   te	  worden.	  Aandachtspunt:	  
opvang	  van	  de	  jeugd	  naar	  de	  senioren.	  	  
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Elftalleider	  
In	   1976	   werd	   Frank	   elftal	   leider	   van	   C3	   (=	   nu	  O15/O14).	  Rick,	   zoon	   van	   Leen	   den	  
Braber,	  Martin	  Swets	  en	  Frank	  van	  Sommeren	  speelden	   in	  dit	   team.	  Van	  de	  16	  
wedstrijden	  werden	  er	  15	  gewonnen	  en	  1	  verloren.	  “We	  hadden	  128	  goals	  voor	  
en	  maar	   10	   tegen.”	   Er	   moest	   een	   beslissingswedstrijd	   worden	   gespeeld	   tegen	  
Zwervers	  C3.	  “Super	  spannend.	  De	  Zwervers	  misten	  een	  penalty	  en	  wij	  werden	  
kampioen!”	  Van	  C3	  naar	  C2,	   twee	   jaar	   en	  2	  maanden	  A2.	   “Dat	   team	  kon	   slecht	  
tegen	   hun	   verlies.	   We	   speelden	   tegen	   veel	   A1	   elftallen.	   Heethoofden,	   nu	   toch	  
bekende	   Olympianen.	   Veel	   verloren.	   Rob	   Dekker	   heeft	   het	   toen	   van	   mij	  
overgenomen.	  In	  die	  mentaliteit	  had	  ik	  geen	  zin	  in.”	  Toen	  een	  jaar	  E1.	  
	  
En	  daarna	  leider	  bij	  A1.	  Voor	  10	  jaar.	  “We	  hadden	  vaste	  afspraken.	  Gingen	  altijd	  
wat	  drinken	  met	  elkaar	  na	  de	  wedstrijd.	  Contacten	  voor	  het	  leven.”	  	  
	  
“Het	  eerste	  jaar	  was	  het	  een	  matig	  elftal,	  maar	  ze	  wisten	  zich	  te	  handhaven.	  Het	  
tweede	  jaar	  speelden	  we	  regionaal.	  In	  het	  linker	  rijtje	  geëindigd,	  kampioenschap	  
was	  nabij.	  En	  toen	  kwam	  HET	  JAAR.	  Meeste	  spelers	  waren	  2e-‐jaars.	  Speelden	  we	  
door	  de	  weeks,	  na	  eerdere	  afkeuring	  van	  het	  veld,	  in	  1991	  bij	  Katwijk	  om	  18.30	  
uur.	  Al	  om	  vijf	  uur	  vetrokken.	  Komen	  we	  toch	  pas	  om	  18.35	  uur	  aan.	  We	  moesten	  
het	  wedstrijdformulier	  nog	   invullen.	  Dat	  ging	   toen	  nog	  allemaal	   ter	  plekke	  met	  
de	  hand.	  Geen	  veldverlichting	  aanwezig.	  Het	  schemerde	  al.	  Dat	  gaf	  een	  flow.	  We	  
zullen	  ze	  laten	  zien	  dat	  we	  het	  kunnen.	  En	  we	  wonnen	  met	  0-‐3!!”	  
	  

	  Frank	   met	   Jeroen	   Berckenkamp	   in	  
de	  Goudsche	  Courant	  	  12/9/1990	  
	  
Jeroen	   Berckenkamp	   van	  
Feyenoord	   wilde	   graag	   naar	  
Olympia	   komen	   (1990).	   Hij	  
was	   onverwacht	   overgegaan	  
naar	   de	   6e	   klas	   en	  wilde	   om	  
te	   kunnen	   slagen	   niet	   meer	  
zoveel	   trainen	   als	   bij	  
Feyenoord	   nodig	   was.	   Wij	  
naar	   Henny	   van	   Os,	   toen	  
wedstrijdsecretaris.	  De	  over-‐
schrijftermijn	   was	   gesloten.	  
De	  bond	  werkte	  niet	  mee.”	  	  

	  
“Dat	   seizoen	   waren	   de	   uitslagen	   van	   de	   laatste	   3	   wedstrijden	   6-‐1	   (thuis),	   1-‐2	  
(uit)	   en	   7-‐0	   (thuis).	  We	  werden	   kampioen	  met	   een	   punt	   voorsprong!	   Je	   kreeg	  
toen	  overigens	  nog	  maar	  2	  punten	  bij	  een	  overwinning;	  tegenwoordig	  3.	  Het	  jaar	  
daarop	   zijn	   we	   gepromoveerd	   naar	   de	   tweede	   divisie	   van	   de	   Coca-‐Cola	  
competitie	   met	   o.a.	   Jeroen	   Berckenkamp.	   We	   speelden	   twee	   beslissings-‐
wedstrijden	   in	   Bodegraven	   tegen	   ARC	   met	   zo’n	   1000	   man	   publiek.	   De	   eerste	  
wedstrijd	  0-‐0.	  Na	  verlenging	  1-‐1.	  Tussen	  de	  beslissingswedstrijden	  door	  hadden	  
we	   een	   Paastoernooi	   in	   België,	   in	   Kasterlee.	   Volgende	   wedstrijd	   1-‐1.	   Na	  
verlenging	  2-‐2.	  Toen	  ging	  pas	  het	  doelsaldo	  tellen	  en	  kregen	  we	  promotie.”	  



	   7	  

“We	   hebben	   het	   twee	   jaar	   kunnen	   vasthouden.	   In	   het	   eerste	   jaar	   landelijk	  
hadden	   we	   de	   keeper	   overgenomen	   van	   Esto.	   Vlak	   voor	   de	   start	   van	   de	  
competitie	  bedacht	  hij	  zich.	  We	  hadden	  toen	  goede	  contacten	  met	  Ellinkwijk.,	  die	  
drie	   keepers	   hadden	   voor	   hun	  A1.	   Hoewel	   de	   overschrijftermijn	  was	   gesloten,	  
kon	  een	  van	  hun	  keepers	   toch	  bij	   	  Olympia	  aansluiten	  doordat	  hij	   kon	  worden	  
ingeschreven	  op	  het	  thuisadres	  van	  Fred	  Eduard.”	  	  
	  
“Het	   eerste	   jaar	   is	   een	   wedstrijd	   gestaakt	   bij	   RVC	   Rijswijk	   vanwege	   een	  
vechtpartij.	   Kostte	   ons	   2	   punten.	   AFC	   uit	   Amsterdam	  werd	   dat	   jaar	   kampioen.	  
Een	  echte	  stropdassenclub.	  De	  bar	  was	  gepacht	  met	  torenhoge	  prijzen.	  Maar	  de	  
kleedkamers	  waren	  armoede.	  Tom	  Egbers	  en	   Jack	  van	  Gelder	  speelden	   toen	   in	  
AFC5.	  We	  werden	  in	  een	  hoekje	  van	  de	  bar	  ontvangen.	  We	  hebben	  ze	  wel	  thuis	  
verslagen	   met	   4-‐2.	   In	   jaar	   2	   kregen	   we	   halverwege	   het	   seizoen	   Carl	   Flux	   als	  
trainer	  er	  bij.”	  “In	  het	  derde	  jaar	  na	  de	  promotie	  was	  het	  elftal	  gewoonweg	  niet	  
goed	  genoeg	  voor	  het	  niveau	  en	  zijn	  we	  kansloos	  gedegradeerd.”	  	  
Daarna	  stopte	  Frank	  als	  elftalleider.	  Hij	  kwam	  nog	  een	  half	  jaartje	  terug	  toen	  de	  
leider	  stopte.	  “Op	  vrijdagavond	  om	  21.30	  uur	  werd	  ik	  gebeld.	  Of	  ik	  mee	  kon	  naar	  
Lelystad.	  Leroy	  Brank	  (dit	  seizoen	  terug	  in	  de	  selectie	  na	  jaren	  bij	  Jodan	  Boys)	  en	  Tom	  Rietberg	  (trainer	  
bij	  Xerxes	  en	  Olympia	  O8	  dit	  seizoen)	  speelden	   toen	   in	   A1.	  “Na	   dat	   halve	   seizoen	   ben	   ik	   echt	  
gestopt	  als	  elftalleider,	  maar	  ik	  ben	  het	  team	  wel	  blijven	  volgen.	  Altijd	  op	  de	  fiets	  
naar	  Spirit	  en	  VEP.	  Later	  ook	  bij	  het	  eerste.	  Zelfs	  recent	  nog	  naar	  St	  Willibrord	  
voor	  de	  wedstrijd	  bij	  Rood	  Wit.	  “	  
	  
Bar	  –	  loterij	  –	  orgaan	  commissie	  
Twee	   jaar	   lang	   bemand	   Frank	   samen	   met	   wijlen	   Maarten	   van	   Dam	   op	  
woensdagavonden	  de	  bar.	  Omzet:	   circa	   100	   gulden	  per	   avond.	  Ook	   trad	   Frank	  
toe	  tot	  de	  loterijcommissie	  voor	  het	  100-‐jarig	  bestaan.	  Er	  werden	  1000	  loten	  van	  
100	  gulden	  gedrukt,	  waarvan	  er	  maar	  liefst	  860	  werden	  verkocht.	  	  
Frank	   was	   ook	   drie	   jaar	   actief	   in	   de	   orgaancommissie.	   Hij	   corrigeerde	   o.a.	   de	  
drukproeven	   van	   De	   Olympiaan.	   “We	   werkten	   op	   een	   heel	   oude	   PC.	   In	   het	  
tweede	   jaar	   speelde	   “de	   kwestie	   Johan	   Derksen”	   Het	   bestuur	   verwijderde	   een	  
artikel	  geschreven	  door	  Johan,	  coach	  A1.”	  Frank	  stapte	  op,	  maar	  kwam	  ook	  weer	  
terug.	  Maar	  na	  een	  tweede	  keer	  censuur	  door	  het	  bestuur	  stopte	  Frank	  helemaal	  
met	  de	  orgaancommissie.	  
	  
Bestuur	  
“Na	  het	  100-‐jarig	  bestaan	   in	  1986	  stopten	  6	  van	  de	  9	  bestuursleden.	  Na	  2	   jaar	  
was	  iedereen	  weg.	  Nood	  aan	  de	  man,	  daarom	  twee	  jaar	  2e	  secretaris	  geweest.”	  
	  
Ontvangst	  
“Het	  waren	  mooie	  tijden	  om	  samen	  met	  Leen	  den	  Braber	  op	  zaterdagmiddag	  de	  
ontvangst	  te	  draaien.	  Altijd	  gezellig	  met	  de	  scheidsrechters.	  En	  met	  hapjes	  uit	  de	  
bar.	  Die	  betaalden	  we	  overigens	  altijd	  zelf.”	  
	  
Pupillenkampen	  
“Ik	   heb	   de	   25	   keer	   net	   niet	   gehaald	   als	   begeleider	   van	   de	   pupillenkampen.	  
Natuurlijk	  werden	  de	  KNVB	  kampen	  steeds	  ‘luxer’	  zoals	  een	  luchtbedje	  in	  plaats	  
van	  op	  de	  grond	  en	  het	  hooi.	  Met	  een	  maximum	  van	  10	  verengingen	  kon	  je	  aan	  
de	  kampen	  meenemen.	  Per	  vereniging	  35	  deelnemers.	  Olympia	  deed	  altijd	  mee.”	  
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“We	  waren	   toonaangevend	   in	   die	   jaren.	  Deelnemen	  kostte	   25	   gulden	   voor	   een	  
kamp.	  In	  1995	  ben	  ik	  met	  Rob	  van	  der	  Vijgh	  en	  Martin	  Deelen	  gaan	  vergaderen	  
over	   een	   kamp	   bij	   Olympia.“	   Het	   Pupillenkamp,	   zoals	  we	   het	   nu	   kennen	  werd	  
geboren.	  Programma	  van	  toen,	  zelf	  gemaakt,	  is	  nog	  altijd	  het	  programma	  van	  nu.	  
“Het	   werken	   met	   jeugd,	   nog	   niet	   zo	   super	   fanatiek,	   maar	   puur	   plezier	   in	   ’t	  
spelletje,	   is	   het	  mooiste	  wat	   er	   is.”	   “We	   hebben	   heel	   wat	  meegemaakt	  met	   de	  
kampen.	   Zo	   kwam	   er	   een	   keer	   een	   heel	   donkere	   lucht	   aan.	  We	   zien	   het	   gaan	  
draaien.	  Het	   luchtkussen	   op	   veld	   2	   deed	   ‘plop’.	   En	   vloog	  net	   als	   alle	   tenten	  de	  
lucht	   in,	   bleef	   even	   hangen	   en	   landde	   toen	   op	   het	   eerste	   veld.	   Alles	   zwaar	  
beschadigd.	  Van	  het	  leger,	  waar	  we	  de	  tenten	  van	  leenden,	  moesten	  we	  die	  ook	  
verplicht	   verzekeren.	   Slapen	  werd	   afgelast	   die	   zaterdagnacht,	  maar	   de	   zondag	  
gewoon	  weer	  kamp.”	  

	  
	  
	  
	  
1995	  het	  eerste	  
pupillenkamp	  op	  eigen	  
terrein	  in	  de	  lokale	  
krant:	  Rob	  van	  der	  
Vijgh	  (JC),	  Frank	  
Vervoort,	  Henny	  van	  Os	  
(leider	  C1)	  en	  Willem	  
de	  Rotte	  
(pupillencoördinator)	  
	  
	  
	  
	  
	  

Uit	  het	  archief	  van	  Frank	  –	  artikel	  over	  het	  pupillenkamp	  van	  trainer	  Johan	  
Derksen:	  
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Mantelzorger	  
Toen	  Frank	  zijn	  vader	   slechter	  werd	  en	  zijn	  moeder	  niet	  goed	  meer	  kon	   lopen	  
nam	  de	  zorg	  voor	  zijn	  ouders	  toe.	  Jarenlang	  was	  Frank	  mantelzorger	  en	  ontbrak	  
het	  hem	  aan	  tijd	  om	  verder	  nog	  iets	  bij	  zijn	  Olympia	  te	  doen.	  Negen	  jaar	  geleden	  
overleed	   zijn	   vader.	   Acht	   maanden	   later,	   vlak	   voor	   de	   verhuizing	   naar	   De	  
Savelberg,	  zijn	  moeder.	  Frank	  heeft	  het	  huis	  van	  zijn	  ouders	  lang	  geleden	  gekocht	  
en	  woont	   bijna	   zijn	   hele	   leven	  met	   plezier	   aan	   de	   Zwarteweg.	   Samen	  met	   zijn	  
broer,	  die	  nu	  72	   jaar	   is.	  Gezond	  blijven	  vindt	  hij	  heel	  belangrijk	  en	  hij	  beweegt	  
dus	  veel.	  In	  de	  periode	  dat	  hij	  werkte	  bij	  De	  Goudse	  waren	  de	  maanden	  augustus	  
–	   december	   altijd	   heel	   erg	   druk.	   Hij	   werkte	   bij	   de	   ziektekostenverzekeringen,	  
polissen	  werden	  in	  die	  periode	  aangepast.	  Buiten	  die	  periode	  en	  ook	  nog	  in	  het	  
heden	  probeert	  Frank	  veel	   te	   fietsen.	  Ook	  naar	  alle	  wedstrijden	  van	  het	  eerste.	  
Tot	  vorig	  seizoen.	  Hij	  heeft	  nu	  ook	  een	  seizoenkaart	  voor	  Sparta.	  	  
	  
Terugblik	  
We	  sluiten	  af	  met	  een	  terugblik	  naar	  60	  jaar	  Olympia.	  “Helaas	  is	  de	  belangstelling	  
bij	   wedstrijden	   flink	   afgenomen.	   En	   het	   computertijdperk	   is	   ingetreden.	   Er	   is	  
meer	  afstand	  gekomen,	  minder	  samen	  er	  de	  schouders	  onder	  zetten.	  Ik	  heb	  heel	  
mooie	   jaren	  met	   vooral	   de	   jeugd,	   ook	   op	   hoog	   spelniveau,	   mogen	  meemaken.	  
Olympia	  was	  en	  is	  mijn	  club	  waar	  ik	  nog	  heel	  graag	  kom	  voor	  de	  gezelligheid	  en	  
om	  voetbal	   te	  kijken.”	  Voor	  Frank	  staat	  altijd	  een	  Palmpje	  klaar	  bij	  de	  bar.	  Een	  
eregast,	   die	   zo’n	   twee	   à	   drie	   keer	   per	   week	   met	   zijn	   Olympiavrienden	   in	   de	  
kantine	  is	  te	  vinden	  of	  aan	  de	  bestuurstafel	  bij	  wedstrijden	  van	  het	  eerste.	  Toen	  
we	  nog	  niet	  dicht	  waren	  vanwege	  corona….	  
	  
Dank	  voor	  het	  heel	  prettige	  gesprek!	  En	  hopelijk	   tot	  binnenkort	  weer	   langs	  de	  
lijn!	  
	  
Wilma	  Neefjes,	  interview	  met	  Frank	  Vervoort	  op	  1	  december	  2020	  /	  publicatie	  januari	  2021	  
	  

	  
	  
Frank	   samen	   met	   Pim	   van	   ’t	   Hoog	   op	   Oudjaarsavond	   2019	   geëerd	   als	   trouwste	   supporters	   van	  
Olympia	  1	  


